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De zielen van de rechtvaardigen leven in Gods
hand.

1.

GEDENK IN UW GEBEDEM DE ZIEL
van Mevrouw

Julia, Maria DAUWE

weduwe van de Heer
Jullus, Kamlal MAES

geboren te Overmere op 11 Januarl 1820 en

godvruchtio oveneden in het Akademisch Zie-

kenhuis te Gent op B8 november 1977. Gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Alweer een harge slag voor deze diepbeproei-
de familie, nog Is de laaiste wonde niet ge-
nezen en de Heer vraagt om een nieuw
affer.

Van jongsafaan opgevosd in de - vreze des
Heren, heeft ze alle dagen wan haar leven
de weg van Zijn geboden bewandeld (Tob.)
Ze was een goede huisvrouw, die de zorgen
van haar gezin altijd ter harte nam: ze was
een trouwe en tedere echtgenote, esn wij:n en
liefdevolle moeder. Ze heeft haar dagen niet
in ledigheid doorgebracht en verzuimde nlets
voor de poede en christelijke opvoeding wvan
haar kinderen. -

Met buitengewone moed en onderwerping heeft
ze haar lijden wverdragen, overtuigd wan het
woord van oe apostel «De Heer kastijdt die
Hi] llefheeft.»

Dierbare kinderen en liefste kleinkindje Anija,
zoveel mooie dagen mochten we samen be-
leven, zovele waren er nog te verwachten.
De Heer heeft het anders gewlld. Wat Hij
schikt is het beste voor ons.

vVergeet me niet in uw gebed em blijit ook
elkander genegen.

Heer, GI| zljt mijn rots en mijn heil. Qp U
varisat ik mij.

Goede Vader, zle met mildheid en erbarman
neer op uw ftrouwe dienares en neem haar
op In uw eeuwige wvrede. Amen.

De families : DAUWE, MAES, CASSAERT en
BLANQUAERT,

danken U wvoor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begr. G. De Ras - Lede



