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th misse u waar ik henen ga
of waar ik henen keer.
Den morgensiond, de dagen rond
en davonden nog meer.
Wanneer alleen k franen ween
t zij droewvig, hetzii biij.
ik misse U, o ik mMisse u Zo,
ik misse u neffens mi.
(G. Gezelle)

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW
MARIA DAUWE

echtgenote van de heer
Cyriel De Rouck

geboren te Uitbergen op 10 januari 1921
en godvruchtig overleden te Dendermonde op
16 mei 1995, gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van Ziekenzorg
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Een eenvoudige goede vrouw neemt afscheid in alle
bescheidenheid zoals zij heeft geleefd.

Bijzonder werkzaam in het huishouden heeft zij zich
in de stilte van de huiskamer gegeven aan haar
huiselijke taak in dienst van haar goede echtgencot.
Op het boerderijtje hielp zij mee en was er bijzonder
gelukkig, tevreden in het sober huisje, terwijl haar
man elders aan het werk was.

Samen hielden zij van het land en van de dieren
Diep gelovig behoorde het gebed tot het dagelijks
gebeuren en zij ging ter kerke zolang zij kon,

Haar lijden heeft zij stil gedragen. verzacht door haar
man en velen die haar bijstonden.

Dankbaar zullen wij haar gedenken.

Goede echigenoot Cyriel. hartelijke dank,
omdat gij mij dag en nacht hebt bijgestaan.
Wij waren samen bijzonder gelukkig,

in blije en ook in moeilijke dagen.

Dank aan allen die mij bezocht en geholpen hebben,
verpleegd en verzorgd, en vooral mijn zuster Martha.
Vaarwel en tot bij de Heer !

Maria, hulp der christenen,
bid voor ons allen.

De families
DAUWE, DE ROUCK,
STEVENS en BOSMAN
danken voor uw gebed en voor uw
deelname in de rouw,

Begral. Vaerman-Sale, Beriare (oud huis Poppe-Van Gijseghem)
Diuk. E. De Veirman, Berlare



