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God heeft zijn enige Zoon
in de wereld gezonden

om ons het leven te brengen.
1 Johannes 4, 9

Dankbaar aandenken aan de heer

Albert Achiel Poeckx

echtgenoot van wijlen mevrouw
Camilla Van Geent

Hij werd geboren in Uitbergen op
22 augustus 1895 en keerde naar zijn
Schepper terug in het Emmanuél Ziekenhuis in
Wetteren, op 2 januari 1991, bediend met de
ziekenzalving. Op 12 januari hebben we hem
biddend naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Voor uw troostvolle deelneming en uw gebed
danken u oprechit:

De families:

POECKX - VAN DE VELDE - STEVENS

Begr. Roels - Rombaut Wichelen = druk brabo

wwrw. indeken be

Optweede nieuwjaarsdag, wanneer wij vol goede
wensen zijn voor al wie wij ontmoeten, is vader
van ons heengegaan. Inhet geluk van het nieuwe
jaar heeft hij niet meer kunnen delen.

Geboren en getogen in Uitbergen maakte
"Chieleken" het leven mee van ons dorp, heel
deze ecuw lang, met al zijn wel en wee. Hij
kende bijna alle mensen die hier woonden en
doorallenwas hij gekend. Wie zag hemniet, een
pijpje opgestoken, aan de deur van zijn huisje
staan, kijkend naar het leven dat omging in de
straat ? Hoe graag sloeg hij een praatje over de
dagelijkse dingen van het dorp met al wie hem
passeerden.

Hij hield van zijn kinderen, zijn familie en zijn
dorp. De heer gaf hem het geluk kinderen te zien
tot in het derde geslacht. Hij kon hen vertellen
over zijn jeugd, over de oorlogen en de bange
tijd van krijgsgevangenschap. Maar hoe aange-
naamwas hetmet hemte wandelen langs de dijk.

Werkend in zijn tuin keek vader dikwijls
naar het uurwerk op de kerktoren. De tijd van
zijn leven lag in Gods hand. Na 95 jaar gaf de
Heer hem teken dat alles was volbracht. Bidden
wij voor vader dat hij nu uit de tijd mag over-
gaan in Gods eeuwigheid.



