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t BID VOOR DE ZIEL
VAN

EMMA VERBEKEN
weduwe van

ISIDOODR COLMAN
Geboren te Overmere, den 7 September 1890 en er
godvruchtig overleden, den 3 Oktober 1046,
(esterkt door de H, Sakramenten der stervenden.

Lid der Boerinnengilde, Vrouwen-Communie-
bond en Barbaragenootschap.

Alsde Jandbouwer naarstig heeft gezaaid en
ziin werk gezegend ziet; als de schuren vol graan
steken na een weelderigen oogst; als een moeder
zich verheugen mag over haar gezin; als de wa-
gen van het leven juist op volle middaghoogte
komt... dan komtde dood en spant de paarden
uit! Deze woorden zijn zoo goed toepasselijk op
deze goede overledene mosder. Na een offervol en
voorbeeldig leven, hoopte zij rustige dagen fte
mogen slijten. Voor haar ging in vervulling wat
in de H.Schriftuur te lezen staat : « Zij was bemind
door God en de menschen », ledereen sprak met
lof over haar omwille van haar behulpzaamheid
en moedig karakter. God heeft thans haar ziel met
den luister der eeuwige kroon omkranst.

Bij den dood van zulk onmisbaar moederleven,
staat een ongeloovige ontredderd en weet geen
antwoord, De christenmensch echter hoort in den
dood een weerklank der stem van Christus die
ons vermaant dat de dood komt op een ocogenblik
waarop wij er ons minst aan verwachten en dat
onze eenige en blijvende schat, de hemel is.

Geliefde zonen, één enkele wensch richt Uw
moeder tot U: blijft goede christenen en weest
echte en onafscheidbare broeders voor mmalkaar,
Uw moeder zegent U van hierboven en bidt voor
een blijvende verstandhouding onder malkaar.







