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Ach, in het donker, Heer,
toon mij uw aangezicht.
Breng mij nu thuis

“in uw esuwig licht.

1.

YROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

FRANS VERBEKEN

weduwnaar van Mevrouw
Allna - Marla VERBEKEN

geboren te Overmere op 8 december 1895
en overleden te Zele op 5 Januari 1980.

Heer, herinner U de namen

van hen die gestorven zijn

en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden
door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

" Waarheen zal 2an mens zich keren
staande voor uw aangezicht,

die uw liefde moet ontberen

kij het eindelijk gericht 7

Heer, zo Gij niet wordt bewogen
door het breken van zijn stem
door de droefheid in zijn ogan

is bij niemand heil voor hem !

Met deze bede uit de uitvaartliturgie richten
wij ons tot God, de Vader van Jezus Christus,
voor onze overledena, Frans.

Moge God, de Vader van alle ontferming,
hem tegemoet treden en hem opnemen in zijn
esuwige heerlijkheid,

Dierbare familia, dank voor uw genegenheid
en de goedheid waarmede ge me hebt om-
ringd, om de goede en kwade dagen die we
hebben doorgebracht. Blijf me gedenken in
uw gebeden.

De families VERBEKEN, VERBEKEN,
VALCK en VAN ACKER,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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