Henri Godderis

Geboren op 11-10-1905 te Pollikhove
Overleden op 14-01-1974 te Oostende
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

HENRI GODDERIS

weduwnaar van
mevrouw Martha De Lye

echtgenoot van
mevrouw Margareta Deturck

geboren te Pollinkhove op 11 oktober 1905 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Qostende
op 14 januari 1974,

Hij was |id van alle godvruchtige genootschappen
en van de bond der gepensioneerden

danken U voor hel gebed en troostend medeleven
Mevrouw Henri Godderis - Margriet Deturck,
zijn echigenote ;

Heer en Mevrouw Noél Huyghe - Van de Weghe
en Toon ;

Heer en Mevrouw Raphaél Huyghe - Rabaey,
zijn kinderen en kleinkind ;
De families Godderis - De Lye - Deturck - Huyghe

Wsw. Indexen.pe

Heer, onze God,

we wetén geen zinnige ultweg

met onze diepe droeftheid

om het heengaan van onze dierbare Henri.
Alleen bi] U zoeken we troost

om het afscheid dragelijker te maken.
We geloven immers dat Gij, God,

bereid zijt om onze Gelielde

voor altijd cp te nemen bij U.

Want in het besel van uw nabijheid
poogde hi| zijn dagen door te brengen.
Zo heeift hij dan zijn werk, rust en gebed
voibracht met stille eenvoud en stiptheid.
Met een diep betrouwen op uw goedheid
heeft hijzelf eerlijk getracht

goad te zijn voor de velen

die hij op zijn weg zou tegenkomen.

En ock als last en tegenzin doorweegden
zou hij vit plichtsbesef volhouden.

Heer, God, geef nu aan onze Dierbare
onvergankelijke vrede en blijvend geluk.

Dierbare echtgenote, aan elkaar wilden we het
beste geven in de heristtijd van het leven, Laat
deze lisfde onverminderd vooribestaan over de
dood heen.

Dierbare kinderen en kieinkind, last uw ge-
voelens van verdriet geleidelijk plaats maken voor
de christelijke bezieling die ook in mijn leven de
voorrang kreeg.

Beste Famille en Vrienden, eserder dan ver-
wacht kwam het afscheid, toch is het gelovig
gebed voor elkaar een blijvende band,



