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TER ' ZALIGER GEDACHTENIS

MANIEL GOEMINNE

ECHTGENOOCT VAN

SIDONY VANACKEKE

geboren te Ousselghem, 25 Juli 1864, en er
godvruchtig overieden, den 11 Maart 1930,

versterki door de HH. Sakram. der stervenden.
R T S S : L

Wat is toch de mensch ?.. Vandaag staat
en gaat h.'};', nog kloek en groot, bilna onover-
winbaar in den schiin, en morgen ligt hij
neergeveld, koud, verlaten en weldra vergeten,

Van heel'den mensch wat blijit er nog over,
dat baten zal voor de altijddurende eeuwig-
heid? — Niets tenzi; zijne deugden en goede
werken, e :

Van het einde zijns levens weet de menseh
niets: hierin alleen ligt voor hem de vaste
hoop op eene eeuwige vergelding, zoo hij den
goeden strijd gestreden en Gods woord en wet
onderhouden heeit. - e

Onze lieve Heer mengelt soms_bet geluk
van deze wereld met bitterheid en beproevin-
ﬁm’ om ons te doen verlangen naar een gelu

al niet bedrieglijk is, en dat ons niet mee;
kan ontnomen worden. ' -

Duurbare Vrouw, Kinderen en Kleinkinde-
ren, bemint en ondersteunt elkander, leeft
kristelijk, bemint uwe moeder en de God van
vrede en van liefde zal U troosten en loonen,
Bidt voor mij en vergeet mij niet in uwe HH,
Kommunién. -

H. Hart van Jezus, ik ﬁtb betrouwen in U}
! % 4 oET







