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Kom, gezegende van mijn Vader, treed
binnen in de eeuwige vreugde.
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Vroom aandenken aan Mevrouw

Marie-Leontine Goeminne
weduwe van de heer

JUUL VAN WESEMAEL

geboren te Uitbergen, op 25 september 1892
en godvruchtig overleden te Gent op 28
mei 1974, voorzien van de HH. Sacramenten.
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Het leven op aarde is een gedurige be-
proeving. daarom is deze wereld geen blij-
vende woonplaats, maar eén strijdtoneel
ter verovering van het volkomen en besten-
dig geluk van de hemel.

Deze betreurde overledene was een
godvruchtige, deugdzame en zorgvolle
vrouw. Ze behartigde door aanhoudende
werkzaamheid het welvaren van haar gezin.

Het afsterven van haar man, heeft haar
na zijn jarenlange lijdensweg nog erg haar
gemoed geschokt. Maar niettegenstaande
die grote beproeving wist zij met haar diep
geioof steeds te vertrouwen op God.

Beminde familieleden, heb dank voor
uw liefde en genegenheid, en laat mijn aan-
denken voortleven in uw gebeden, Moge

uw vurig gebed als een blijvende band weze
en dat de Heer u zegene,

Jezus, Maria, Jozef.

VYoor Uw blijken van genegenheid en
Uw gebeden, danken wij U van harte.

De families Goeminne,
Van Wesemael,
Beeckman

en Impens.
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