AgnesFiers

Geboren op 01-08-1937 te Kalken
Overleden op 03-10-2009 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wij zullen nooit uw moed vergeten,
uw ongelemde levensmoed.

Gij waart zo wonderlijk tevreden
aisof gif nimmer had geleden

en 't leven zonnig was en goed.

Aandenken aan

mevrouw

Agnes Fiers

Geboren te Kalken op 1 augustus 1937
en overleden in het U.Z. te Gent op
3 oktober 2009,

Gesterkt met het gebed van de Kerk.

Weduwe van Michel Clement.
Echtgenote van Lucien Rogiers.

Agnes,
30 jaar waren wij gelukkig
30 jaar is veel te kort.
Lag je nu maar in de zetel, kon ik nu maar
voor je zorgen!
Ik mis je nu, morgen en altijd...
Ik blijf voor eeuwig van je houden.
Lucien

Ma,

Jij was een moeder uit de “1000"
Het woordje “ja” stond bij jou altijd op de
eerste plaats. Een "nee” kende je weinig of
niet.
Je was er altijd voor de anderen, stond altijd
klaar om te helpen, niets was jou teveel.
Je jarenlange strijd is nu gestreden, je laat-
ste wens vervuld. Je kon met een gerust
hart vertrekken naar een laatste plaats, voor
ons zo onbekend, waar jij nu bent.
Jij blijft voor altijd in mijn hart, ik die u zo
graag zie.

Rosine

Meet,

Ik was jouw nummer &én en jij de mijne.

Ik zag je heel graag, maar jij mij nog liever.
Voor jou wil ik mijn doel bereiken, ik weet
dat jij mij zal leiden. Vioor jou ga ik mijn best
doen.

Met u in mijn hart moet en zal het lukken.

Ruben

Dank voor uw blijk van medeleven
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