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Blijvend aandenken aan de heer

ALFONS FIERS

echtgenoot van mevrouw
SYLVIE VAN DE VELDE

geboren te Kalken op 1 maart 1917 en overleden
in het rusthuis te Overmere op 21 maart 1997,
gesterkt met het gebed van de Kerk.

Lid van Ziekenzorg

Met het afsterven van Alfons verdwijnt een gekende
figuur op Uitbergen. Hijis de stamvader van een flink
nageslacht. Tot zijn grote vreugde en fierheid mocht
hij beleven dat in eigen kinderen en kleinkinderen
zijnzorg voor plafonds en pleisterwerken bleef voort-
duren. Hij was ook een groot duivenliethebber. On-
telbare uren heeft hij op zijn duiventil doorgebracht.
Met hoeveel plezier kon hij zijn gevleugelde vrienden
niet nastaren op hun viucht?

Maar Alfons werd ziek. Jarenlang knaagde het onge-
mak en de pijn wanneer hij moegestreden blijvend
het bed moest houden. Hij voelde dat stilaan de
krachten uit hem weggleden en dat hij uiteindelijk
zou moeten buigen voor de kwaal die hem zo erg
tekende. Er kwam een zekere weemoed over hem en
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momenten van diepe ontroering. Zeker de herinne-
ring aan Gerard, zijn zoon die vroegtijdig overleed,
deed zijn hart vaak vollopen van verdriet.

Wie zal beschrijven wat zijn vrouw Sylvie aan zorgen
voor hem heeft betekend? Uur na uur, dag en nacht,
stond ze voortdurend naast hem vol waakzame aan-
dacht en met helpende handen. Alleen woorden van
lof en oprechte waardering zijn hier op hun plaats om
haar trouwe volgehouden toewijding.

Op tweede Paasdag vergezellen wij Alfons naar zijn
graf. Wij brengen hem naar de kerk waar alles nog
spreekt van de feestelijke Paasliturgie. Het is feest
omdat wij geloven dat Jezus na folterend lijden,
vernedering en kruisdood opgenomen is in de heer-
lijkkheid van zijn Vader. Pasen toont ons de toekomst
die door Jezus ook voor ons is weggelegd. Zo geloven
wij dat Alfons tot voltooiing zal komen in het land
waar geen pijn, onmacht of tranen meer zijn. Alfons,
die zo van gezelligheid hield, moge in zijn nieuwe
wereld de vreugde ervaren van Gods overmatige
liefde en hemelse gastvrijheid.

De families Fiers, Van de Velde, Van de Wiele en De
Wilde

danken u voor de blijken van deelneming hen
betoond in hun rouw.
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