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AANDENKEN
aan de heer

Theophiel Leo Fiers
echtgenoot van mevrouw Maria Huylebroeck

Geboren te Wetteren op 14 april 1904
en godvruchtig overleden te Serskamp
op 23 januari 1986

gesterkt door de h. Sacramenten van de zieken.

Wat achterblijft zijn vragen,

wat geweest is zijn herinneringen.

Goede herinneringen aan een man

die bouwde met zorg en vlijt.

Elke steen

kreeg zijn juiste plaats in zijn leven.

Ziin liefde voor zijn vrouw,

zijn zorg voor zijn gezin,

zijn verantwoordelijkheid tegenover

de gemeenschap. Een kunstwerk heeft hij
er van gemaakt, niet groots of luxueus
maar eenvoudig en goed.

De belangrijkste materies die hij gebruikte
waren liefde en vriendschap.

In zijn actieve jaren werkte hij hard.
Velen bewonderden hem om zijn
doorzettingsvermogen en zijn wilskracht.
Zijn dagen begonnen vroeg en eindigden laat.

Juwnw indeken be

Zijn bezorgdheid voor mensen

reikte verder dan stenen en zand.

Een helpende hand hield hij steeds
vitgestoken naar wie hem nodig had.

Het leven, zijn leven, had zin en inhoud.

' Wees goed voor elkaar ' was de richting

die hij volgde op zijm weg naar echt mens-zijn.
Lieve vrouw, het was mooi

aan jouw zijde door het leven te gaan.
Bedankt voor de steun, het begrip en het geduld
dat je voor mij kon opbrengen.

Lieve dochters en schoonzoons, weest steeds
goed voor elkaar. Zorgt voor elkaar zoals jullie
voor mij hebben gezorgd tiidens mijn

weken van afhankelijkheid.

Bedankt, het was een gerust gevoel tussen
jullie te mogen leven en sterven.

Lieve kleinkinderen, bedankt voor jullie begrip.
In jullie jeugdigheid zag ik respect

voor het oude. Jullie hebben mijn hart
verwarmd door jullie vele bezoeken.

De Families FIERS, HUYLEBROECK,
HEIRMAN en DE CLERCOQO
danken voor uw medeleven.
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