Victor Emiel Fiers

Geboren op 27-01-1893 te Kalken
Overleden op 24-06-1959 te Kalken
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O groot gehelm van de dood! War leert gif ons
: dutdelijk wat wij zijn.

+ BID VOOR DE ZIEL
“vwan Mijnheer

VICTOR-EMIEL FIERS

zoon von wijlen Mijnheer en Mevrouw

Edmond en Rosalie Merrie

geboren te Kalken, de 27 januari 1893 en er
godvruchtig overleden, 24 juni 195%
Voorzien van de HH. Socramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

De dood iz gean vernletiging van het leven, maor
enkel de verandering ervan. De ziel van de recht-
vaardige verwisselt haar vergankelijke woning te-
gen de ssuwige woning van de Hemel

De gezondheid 1s broos, het leven een droom, al-
les 15 fjdelhetd, behalve God dienen en zijne 2iel
zalig maken,

Zijne krachten verminderden, ziine dagen korten
er bleef hem niets meer over dan het grof verlos
hem, o Heer en wees dle werkzome en getrouwe
man een bescharmer.

Mijn duurbare broeders en zusters, ik verlaat U
in dit dal van tranen om hetrijk der hemelen bin-
nen te treden. Hebt dank voor uw goede zorgenm In
mijn pinlijke ziekte, doarboven zullen wi] elkander

e ot

wederzien.
Beminde familieleden en wvrienden, hel laatate
wat ik U vraag is een goed gebed.

O.L. Vrwouw van Alijddurende Bijstand, bid voor

mij. {300 d. all)
De familién
FIERS,
MERRIE,

bedanken veor de blijken van deelneming en wvu-
rige gabeden in de zware rouw die hen trof.
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