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Ik hoopte nog te leven, maar Gij hebt, o Heer, miin
levensdraad afgesneden... Uw wil geschiede !

i
GEDENK IMN UW GEBED EN H. MISOFFER
DE ZIEL VAN
FRANS JOZEF FAES.
echtgenoot van
JULIA WILLEKENS

geboren te Kerlechoven de 7o Febroari 1807 en aldaar
zacht in de Heer ontslapen de 260 November 1053
gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de Heilige Kerk.

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven: mijn
Gad, op UJ heb ik mijn betrouwen zesteld. Laat niet
toe, dat ik beschaamd worde, (Es. XXV 12

Mijn roem is deze, dat ik in eenvoudigheid des
harten en in oprechtheid voor God in deze wereld
gewandeld heb.

Zijne goede inborst verwierf hem vele vrienden en
de edele gevoelens van zifn hart, gepaart met de
graotste minzaamheid, deden hem de algemene
achting cenieten,

Met volle onderwerping aan Gods heiligen wil,
heeft hij de beproeving doorstaan, overtuigd datniets
aangenamer is aan God, niets heiliger op de wereld,
dan blijmeedig te liiden voor Jezus-Christus en dat
zij, die met Christus lijden ook met Hem zullen ver
heerlijkt worden. Nav, van Ch._

Beminde Echtgenote, samen hebben we gelukkige
dagen doorgebracht, samen gedragen het lief en het
leed van hetleven. Wees sterk nuin deze beproeving ;
il blijf met 1,

Teergeliefde Kinderen, weest voor moeder, zooals
0. L. H. het wil, gehoorzame en onderdanige kinderen.
Vergeet u zelf om haar het kruis te verlichten en alle
leed te besparen,

Dierbare familieleden, trouwe vrienden en kennis-
sen vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot weerziens.

Barmharfige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil, M0 d, af

Diep getroffen door de blijken
van deelneming ons betuigd, bij
het pijnlijk afsterven van onze

teergeliefde Echigenoot en Vader,
dankt U van harte
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