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Moeder zijn is alles geven,
zorgen, lllden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles... en tevreden sterven.”

+

EEWAAR IN UW HERINMERING
EM GEDEMK IN UW GEBED

MEVROUW

AUGUSTA FASSEEL

waduwe van de Heer
MAURICE VAN der SYPT

echtgencte van de Heer

ACHIEL VAN den BROECKE

Geboren te Borgerhout op 24 juli 1913 en onvoor-
zien overleden te Wachtebeke op 16 mei 1987, ge-
sterkt door het H. Oliese!l in-gxtremis.

Miemand weet hat uur van afscheid nemen. Plots
en ongevraagd staan we voor het mysterie van de
dood.

Elk woord is te kleln, leder gebaar te veel waar-
mee we afscheid nemen,
mosder.

Geen enkel woord van afscheid... waarom ?

Wilde U ons sparen, geen pijn doen?

Wij staan er verslagen bij, ontdaan en we zoeken
naar woorden om &lkaar te troasten. Er leeft thans
in ons een disp gemis om iemand die ons zo dier-
baar is. In elke traan groeit onze dankbaarheid om
leder woord, om elk gebaar waarmee gij, moeder,
ons zijt voorgagaan,

En toch s het geen .vaarwel®.

Want biddend vouwen we onze handen waarmes
we blijvend .dank u* zeggen. Dank om je grote
moederliefde. Dank om de diepe band van liefde

mau;mu gij aan ons, uw 4 kinderen, verbonden
aet.

Dank u, moeder, om alles waarin jeinal uw moe-
derlijke eenvoud ons zZijt voorgegaan.

Dank uom alles wasr we geen woorden voor vin-
den. Zoekend naar gebeden zeggen we  tot weer-
ziens" inhet hemels Vaderhuis,

Bid voor ons, uw kinderen en kleinkinderen. Wij
bidden voor u en zullen v nooit vergeten, want gij
zijt en blijft voor ons _moeder”!

Dank u moeder, rust thans in vrede bi] de Heer.

Yoor uw aanwezigheid,
voor uw woorden van troost,
maar vooral voor uw gebed,

dankt U de familie.
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