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1.
BID VOOR DE ZIEL

van

ODILON GUSTAAF FELIES

Echtgenoot van

Julia Elodia De Palmenaer,

geboren te Zele, den 22 October 1895 en overleden
te Munster (Duitschland) den 2 April 1944,
en aldaar begraven op het Stedelijk Kerkhof.

Ver van huis, ver van familie en bekenden
stille eenzaamheid is deze man gestorven, Een
korte, koude mededeeling ; en zoo verdwijnt
iemand uit het leven van diegenen die hem lief
waren. Heeft hij nog geleden, welke waren zijn
laatste woorden, is hu gaste:kt urwurden door de
troostmiddelen van zijn geloof ? Al vragen die on-
beantwoord blijven, en die de beproeving zoo
zwaar maken. Vooral als men dan toch bedenkt,
dat de nfg:utnrvena zijn thuis alleen had verlaten
om beter voor de zijnen te kunnen zorgen. Rust
zacht in vreemden grond : gij zijt een slachtoffer te
meer, dat deze corlog geéischt heelt.

Duurbare echtgenoote, beste kinderen en fami-
lieleden, mijn genegenheid en mijn bekommernis
om u is groot geweest. [k heb het genoegen niet
gesmaakt in mijn laatste cogenblikken uw steun
en uw liefde te mogen ondervinden. Bewijst me
nu uw verkleefdheid dn-ur vurig voor mij te bid-
den ﬂpclnt God voor mu barm l‘ulrtlg wezre, dat Hl:
de bepmevmnen die ik heb doorstaan als een offer
aanvaarde, en mij in zijn eeuwig tehuu wille op-
nemen, npdnt wij allen eens vereenigd mogen zijn
in het eeuwige gelukkige hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukk. Van Hecke; Kouter, 65, Zele. — Tel. 100,






