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Allerheiligste Hart van Jezus, hoop van die in U ster-
ven, ontferm U mijner.

 BID VOOR DE ZIEL VAN
BENEDIKT FRANS VERBEKEN

echtgenoot van

ApeELA JosepHA RASSCHAERT

(Geboren te Overmere den 20 September 1880 en aldaar
godvruchlig overleden den 3 Juli 1934,
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid der Confrerie van de H. Barbara.
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Deze haastige en onverwachte dood leert ons nog
nen keer wat 's menschen leven isop aarde : vandaag
is hij en morgen vergaat hij door verrotting en is als
een kleed dat door de mot wordt verteerd.

Waarlijk als vreemdelingen en reizigers zijn wij op
deze aarde : onze dagen vliegen als een schaduw over
de aarde heen en wij verblijven er slechts een oogen-
blik. Daarom laat ons het goed doen terwijl wij tijd
hebben opdat wij niet zouden verrast worden en
zonder verdiensten blijven in de eeuwigheid.

Vader van een zeer talrijk kroost, heeft hij zijn
brood in ledigheid niet gegeten! Van nu af zal hij
rusten van zijnen arbeid, want verworven heeft hij
de kroon der rechtvaardigen.

Dierbare echtgenoote, mijn lieve Kinderen, thans
heb ik ook de stem zehoord die mij zei : kom, laat ons .
het huis des Heeren binnentreden. lk maan u aan,
blijit onder elkander vereenigd, dient den Heer ge-
trouwelijk en tracht steeds te doen wat Hem behaagt.
Zoekt troost en steun in de gedachte dat het leven
hier beneden maar een doortocht is naar den hemel
waar ik u allen hoop eens te zullen mogen weder-
vinden.













