Paulina Maria Franque

Geboren op 17-08-1894 te Denderleeuw
Overleden op 22-09-1949 te Aalst
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Zoals het de Heer behaagde, zo is het geschied
Zijn Hellige Naam zij gezegend.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

PAULINA MARIA FRANQUE

Echegenote van Mijnheer

LOUIS CHRISTIAENS,

geboren te Denderlgdenw, op 17 Augustus 1894, en
godvruchtig overleden te Aalst
op 22 Seprember 1949,
gasrerkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Onsleven en onze dead zijn in de handen des
Heren; de goede God beschikt er over volgens
zijn wijsheld en zijn barmhartigheid.

Zij was goed en minzaam in gans haar handel,
bezorgd voor het geluk van haar echtgencot en kin-
deren, daarom wierd zil door elkeen geacht en be-
mind. haar gedachtenis zal dan ook in zegening be-
waard worden,

Diierbare Echtgencot, Kinderen, Kleinkind en
Familicleden, hebt dank voor uw genegenheid en
goede zorgen waarmee gij me omringdet. Zo
vroeg reeds moeten we van elkander scheiden,
maar troest Ll met de gedachte dac het beter is dan
een aanhoudende kwellirig; Bidt voor mij opdat
—awij elkander mogen wedervinden in de eeuwige

vre._\ﬁ“gd&.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U (300 d.afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. [(300d. afl.)

Mijnheer Louis Chrisfiaens-Franque ;

Mijnheer en Mevrouw Roger Pitteurs -
Geeroms en hun dochter Sonia ;

Mejuffer Madeleine Christiaens ;
Mijnheer Benoit Christiaens ;

" De familién Franque, Christiaens en

Pitteurs,

danken U van harte voor uw

gebeden en uw deelneming.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis
in de parochiekerk van Liedekerke, op Maandag
26 September 1949, te” 9 . 30

0. Neukermans, Liedekerke.




