Héléne Fredrix

Geboren op 11-06-1914 te Antwerpen
Overleden op 11-04-1994 te -
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Op U, mijn Heer en God,
heb ik al mijn vertrouwen gesteld.

.i.

Onze parochie houdt een fijne
herinnering aan

MEVROUW

Héléne FREDRIX

weduwe van de Heer
JAN DE BACKER

Lid van Kerk en Wereld,
de Christelijke Gepensioneerden,
de Vrienden van Lourdes en Ziekenzorg.

Geboren te Antwerpen op 11 juni 1914
en godvruchtig in de Heer ontslapen
ten huize op 11 april 1994.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

De opofferende liefde van elke dag heb-
ben Héléne en Jan heel sterk met el-
kaar verbonden. Dezelfde hartelijke lijn
hebben zij doorgetrokken naar hun kin-
deren, kleinkinderen en familie.

Toen hun gezondheid te wensen over-
liet waren ze vaak samen in de kliniek.
Op het laatst konden zij elkaar nog
weinig hulp bieden maar het minste,

wat zij voor elkaar deden, kreeg een
steeds diepere betekenis. Samen zoch-
ten zij kracht in de maandelijkse com-
munie.

De dood van Jan is voor Héléne een
zware slag geweest maar hun harte-
wens is in vervulling gegaan : dank
zij de enorme inzet van vele mensen
is ook Héléne thuis kunnen sterven.
En iedereen heeft dat met een groot
hart gedaan. Moge God haar voorgoed
met Jan verenigen en hun geluk vol-
tooien.

Laat ons bidden :

God, wij geloven dat Hélene Fredrix
en Jan elkaar al hebben teruggevonden
in uw eeuwige vreugde. Sterk ons ver-
trouwen dat wij na een korte tijd op
aarde hen voor altijd mogen weerzien.

Door Christus Onze Heer. Amen.

De familie dankt U
voor uw medeleven en gebed.
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