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De Heer heeft tot Zich geroepen, de ziel van
MEVROUW

Alphonsina De Vieeschouwer
weduwe van de
Heer JOSEPH FRULLEUX
Geboren te Uitbergen, op 1 mel 1303 en van ons
weggegaan te Schellebelle, op 11 jull 1982,

gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Liefste moederken, ge zijt zo onverwachts van
ons weggegaan dat we met versteldheid gesla-
gen zijn. Voor uw geliefden die achterblijven is
uw plots heengaan een zware slag.

We hadden mekaar toch nog zoveel te zeggen.
(3ij waart voor ons een voorbeeld van taaiheid
en doorzettingsvermogen, rechtvaardig en liefde-
vol voor ledereen.

Ge hebt uw familie zien groeiem en bloeien.
Tot uw laatste ademtocht zijt ge bij ons geluk-
kig geweest en hebben we onze liefde gedeeld.
Dat is voor ons een kleine troost.

Uw leven was één opoffering en uw werken één
gebed.

De Heer zal U belonen en in Zijn oneindige
barmhartigheid zal Hij U voor esuwig gelukkig
maken.

Wij zullen in gedachten steeds bi] elkaar zijn.
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Haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen,

De Families De Vleeschouwer, Frulleux, Buyle
en Moreels,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 - Druk Verbaere



