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De moeder blijft voor altijd leven:
haar ogen en haar blije mond

en hoe zij in het leven stond

en lachend 't beste heeft gegeven.

Aandenken aan

mevrouw

Elvire De Vieeschouwer

Geboren te Uitbergen op zondag 26 juli 1925
en overleden in het Emmanuelziekenhuis
‘e Wetteren op woensdag 1 juli 2009

Echtgenote van de heer
Floris Dhooghe

Floris, Hugo, Anne en Bram
danken u voor uw blijk van medeleven.

www. indeken be

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,

en voor het al te sluiten,

mij lang in d' ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,

en bij u nederknielen;

mijn knieén bogen niet.

Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.

Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.

En 'k voelde diep in ‘t harte
wat ene moeder is.

W Efsschot 1904
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