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Vergeet ze njet

die moe gewrocht en moe geleden,
een beter land is ingetreden

alwaar ze U, vergeet het niet

en bid voor haar, eens wederziet.
{ G. Gezelle )

Gedenk in uw gebed de ziel van Mevrouw

ELZA MAES
echtgenote van de Heer Michel Blancquaert
geboren te Overmere op 11 december 1914
en godvruchtig overleden in het A, Z. te
Gent op 12 oktober 1987, Gesterkt door

de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Hoe gaarne hadden we moeder nog lang
bij ons gezien. We hebben toch zo veel aan
haar te danken. Met liefdevolle toewijding
heeft ze gewerkt en gezorgd voor haar
schoon gezin. Ze hield van ons allen en leef-
de met ons mee. Ze vergat zelfs haar kindje
niet dat na enkele levensmaanden overle-
denis: ze bleef het regelmatig op 't kerk-
hof met een bloem en een gebed gedenken.

Jaren lang werd ze door ziekte gekweld en

toch wilde ze thuis alles zelf netjes in orde
houden, waarbij ze meer deed dan ze wel
kon. Ze wilde immers niemand lastig vallen,
Graag zou ze zelfs anderen hulp geboden
hebben zoals ze vroeger deed.

Het einde kwam tenslotte nog vrij haastig,
maar ze was op alles voorbereid. Zelf had
ze koelbloedig alles voorzien en geregeld.
In het sakrament van de zieken werd ze
door de Heer gesterkt en uitgerust om op
te gaan naar het hemels leven. Daar hopen
we elkaar weer te zien.

O.L.Vrouw ten hemel opgenomen, bid
voor onze gelicfde moeder.

Voor j2 aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families: Maes, Blancquaert, Buyse en
Dauwe.
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