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Dan zullen zij, die het goede gedaan hebben,
opstaan ten eeuwigen leven.
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BID VOOR DE ZIELERUST
van de heer

Julius, Kamiel MAES

echtgenoot van mevrouw
JULIA, MARIA DAUWE

geboren te Overmers op 3 september 1918 en
godvruchtig overleden te Gent op 11 april 1974,
gesterkt door de H.H. Sskramenten der zieken.

Qudstrijder 1940-'45.

«Mijn wvader, hi] was rechtvaardigheid.
HI] had de zware task op zich genomen
een eerlijk mens te zijn in woord en daadse.

Zo schreef Marnix Gijsen over zijn vader. Dat
mogen we ook zeggen over onze vader. In zijn
leven heeft hij allijd getracht een eeriljke man
te zijn, In zijn zaak en voor zijn familie. Daar-
om misschien heeft hij het niet gemakkelijk
gehad; maar onophoudelijk heeft hij in een-
voud en liefde voor de zljnen geleefd. Zijn
gezin ging hem nauw ter harte en zijn klein-
kind Anja had hij bijzonder lief. Van tegensla-
gen en ziakte bleef ook hi] niet gespaard. Het
korte leven dat hem werd gegund, was nog
grotendeela kommer en lljden. Toch bleef hij
moedlg bij dit alles en nu hij die laatste dagen
zo tevreden was dat hij zijn pasen had gehou-
den en zich wat beter voelde, heeft de Heer
hem tot Zich geroepen.

We willen vandaag de Heer danken wvoor de
goedheid, die van vader uitging, danken voor

zijn leven onder ons. We willen ook voor hem
bidden. «Heer, laat wvader nu tenvolle delen
aan de eeuwige paasvreugdes,

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkind, zijn
we God denkbasr voor ons leven met elkaar,
voor de vele gelukkige dagen, wvoor de liefdes
die we elkaar hebben toegedragen. Bewaart
die liefde en vrede,

Dierbare zusters, familie en vrienden, vergeet
me niet in uw gebed.

Mevrouw Julius Kamiel MAES-DALWE,

De heer en mevrouw
Louis PUTTEMAMN-MAES,

De heer en mevrouw
Gilbert MAES-DE VIJLDER,

De heer en mevrouw
Hugo SCHEPEMS-MAES,

Mejuffrouw Anja MAES,

De families MAES, DAUWE,
BLANCOUAERT en CASAERT,

danken U oprecht voor uw blllken van mede-
voalan.

Begrafenissen G. De Ras, Leclej



