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Ons leven is een tocht naar de hemelse
Vader, die wij samen gaan.

t

Dit weze een blijvend teken om te bidden
voor de eeuwige vreugde van

DE HEER

LEON MAES

weduwnaar van Mevrouw
THERESIA CHRISTIAENS.

Tot dit leven werd hij geboren te Zele, op

4 augustus 1892 en overgegaan tot het eeu-

wig leven bij de Vader, te Aalter op 26 fe-

bruari 1969. De sacramenten der zieken

brachten hem troost en sterkte op zijn tocht
naar het Vaderhuis.

Hoe menig wiel, hoe menig rad

van hem zijn rechte rondheid had,

dia 't hebben moest om voort ta gaan ;

het wiel rolt nog, de man bleef staan.
(Uit een gedicht van Gezelle).

Leon zag zijn ambacht van fietsenmaker als
een dienst aan de mensen, en die dienst
moest eerlijk en perfect zijn. Hij heeft tal-
loze arbeiders geholpen die met hun fiets,
dagelijks naar hun werk moesten ; hij heeft
zich ten dienste gesteld zolang zijn krach-
ten het enigszins toelieten.

Zijn dienstbaarheid é;ing gepaard met een
grote gemoedelijkheid en vriendelijkheid. Zo
heeft hij in de eerste plaats gezorgd wvoor
een warme gezellige thuis, waar het goed
was voor de zijnen en waar de overgrote
familie welkom was. Hi] was een schoon
mens die niet leefde «van brood alleen= maar
van al het goede dat van God komt : geloof,
liefde, goedheid, vreugde, offer, gebed, toe-
wijding, schoonheid.

Hij was een mens die hield van de ande-
ren : geen wonder dat zijn kinderen naar
hem opkeken als naar een voorbeeld en dat
zijn dochter zich als religieuse ging toe-
wijden aan zieken. Hij was een mens om van
ta houden : gesn wonder dat man ook alles
voor hem deed, vooral in zijn levensavond
@n in zijn droefheid om het verlies van Theé-
résia; in het bizonder de naastbestaanden
die dicht bij hem woonden, en zuster Gem-
ma, en medezusters die hem alle zorgen
hebben gegeven, zij mogen gezegend wor-
den om hun opoffering.

Heer, wij danken U

voor de goedheid

die Gi] ons langs deze mens bewezen

hebt ;

neem zijn leven en sterven

als een welgevallig offer aan ;

laat hem delen in Uw heerlijkheid

in de gemeenschap van uw heiligen

en van alle dierbare wezens

die ons zijn voorgegaan.

Heer, help ons

christelijk te leven zoals vader

tot we allen samen zijn

in het hemels Vaderhuis, Amen,

De families MAES, CHRISTIAENS,
VAN ACKER en COPPENS,

betuigen U hun oprechte dank voor Uw
deelneming.

van hecke, zele



