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God heeflt ons niet bestemd om zijn toorn
teondergaan, maar om het heil te verwerven
door onze Heer Jezus Christus, die voor ons
gestorven is. (L, Tess.)
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Door dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van de heer

THEO MAES
echtgenoot van mevrouw
DIANE THIENPONDT

geboren te Overmere op 6 april 1938 en er
schielijk overleden op 17 september 1976,

Lid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen,

Het leven van een mens is maar waard wat
het waard is in de ogen van God en niet vol-
gens het oordeel van mensen. Hij ziet achter
onze schamelheid en kleinheid nog zoveel goe-
de wil en moeizaam uitgesproken liefde.

Het lijden dat Hij inons leven toelaat, is
reeds een stuk loutering en uitzuivering in on-
ze opgang naar Hém, en Hij alleen is in staat
onze zwakheid om te buigen tot kracht ten
goede.

Zo vroeg en al te onverwacht werd onze
dierbare uit dit leven weggeroepen voor de
eeuwigheid. Moge enkel het goede dat hij deed
in onze herinnering blijven en bidden we de

Heer da: Hij hem vergiffenis schenke over de
tekorten in zijn leven. Moge ons eensgezind
gebed onze dierbare overledene aanbevelen bij
God.

Dierbare echtgenote, kinderen, familie en
vrienden, wil me niet vergeten in uw euchari-
stieviering en gebeden,

Heer, neem genadig uw dienaar op in uw
overgrote barmhartigheid en anthoud hem uw
heerlijkheid niet.

Maria, onze Hemelmoeder, spreek Gij voor
hem ten beste.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De families Maes, Thienhondt,
Steeman en De Vieeschouwer.



