Paulinus Franciscus Amssoms

Geboren op 14-07-1894 te Merksem
Overleden op 13-09-1971 te Ekeren
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Eenvoudig en stil zaals hij geleefd heeft, 20
gat hij zijn mooie leven terug in de handen van
de Gever.

T

Tot aandenken aan

DE HEER
Paulinus, Franciscus AMSSOMS

Echtgenoot van Mevrouw
Gabriella, Maria, Theresia
VAN HOYDONCK

Geboren te Merksem, op 14 juli 1894 en
godvruchtig overleden te Ekeren, in de St.-Lucas-
kliniek, op 13 september 1971.

Voorzien van de H.Sacramenten der zieken en
de pauselifke zegen “in articulo mortis™.

Heer God, hij die wij liefhebben is ons
ontnomen. Wij weten niet waarom.

Wij bidden U: leer ons wverstaan dat Gij
niemand voorgoed vergeet, dat Gij ook nu het
leven woortzet in ons midden, want bij U is
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niets onmogelijk, want wij zien het overal om
ons heen. Het zaad moet sterven om te ont-
kiemen. De kaars moet opbranden om licht en
warmte te geven,.

Licht en warmte heeft Hij gegeven.
Dank Heer, om dit schone leven.

Dank Heer, om de blijdschap en 't verdriet,
geweven in ons samenzijn.

Gij zijt de God van de levenden, altijd en
in eeuwigheid. Amen.

De FAMILIE DAMEKT.
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