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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

JEROME CAECKAERT

weduwnazr van
mavrouw Jeanne Tant

geboren te Woumen op 18 september 18%8 en god-
vruchlig overleden te Diksmuide op 11 augustus
1874, na onivangen te hebben de laalste sakra-
menten.

Lid van de Brandweer
Lid van de Bond der gepensioneerden

"Niet alle mensen die verdriet hebben kerman,
Vele harten zijn bezeerd,

maar houden hun leed angstvallig verborgen.
Zi laten niet binnenkijken in hun hart,

zij leven alléén met hun pijn en verdriet.

{Bouden)

Nietlegenstaande de genegenheid van kinderen
en kleinkinderen, niettegenstaande de meest toe-
gewijde zorgen, kon deze man nooit zijn leed
le boven komen om moeders dood. Door de han-
dikap van zijn gehoor was hij op zichzell terug-

geworpen; door de merkbare achteruitigang van
zijn gezondheid was hij verontrust en vreesde
niets meer dan totsal afhankelijk te worden van
anderen.

Hi] zal in onze herinnering blijven voortleven
als een zachtmoedig mens, begaan met zijn ge-
zin. ijverig in zijn werk, gemoedelijk in zljn om-
gang, christelijk in heel zijn levenswandel. Uit-
bundig was hij nooit, maar allijd even vriendelijk.

Onze gebeden vergezellen hem, dat hij, samen
met moeder zaliger, de beloning mag krijgen
voor ean toegewijd leven.

Dank aan allen die goed voor mij waren, die
hebben gezorgd voor mij en mij probeerden te
roosten en moed in te spreken, God zegene en
beware u.

Heer en mevrouw Maurice Bekaern-Casckaert
en kinderen ;
Heer en mevicuw Michel Zoete-Caeckaert

en kKinderen ;
De families Caeckaert-Kesteloot-Tant-

Vanalderweireldt

DANKEN U VOOR UW GEBEDEN
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING.

Drukkery G, Vanblaere-Devisch, Diksmuide



http://www.indeken.be/

