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Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!
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Laten wij den overledene behulpzaam zijn, nist door
onze tranen maar door onze gebeden.

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

ALOYSIUS DE BACKER

echtgenoot van

ZOE KESTELOOT

geboren te EMELGHEM den 13 April 1890 en er
schielijk overleden den 28 Mei 1934
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De dood is hem plotselings komen vinden in den
bloei zijner jaren en heeft hem ontrukt aan de liefde
der zijnen. Niemand zal onze tramen vercordeelen:

nochtans onderwerpen. wij ons aan Gods beschikkin-
gen hoe pijnlijk zij ook mogen wezen.

Gij zijt groot. o Heer. omdat gij slaat en zal g maakt:
gij geleidt de menschen tot aan het graf en gij brengt
ze ervan weder en niemand kan aan uwe almogende
hand ontsnappen. Tobias XXIII 2

Angstvolle uren hebt gij reeds beleefd. diephedroctde
echtgencoote. en bittere smearten gesmaakt 1oen  gij
maanden lang in de onzekerheid. tusschen houp en vrees
leefdet. wachtende naar nieuws van hem die vertrokken
was om zijn Vaderland te verdedigen We mochten ech-
ter het blijvoile weerzien beleven.. Doch het bitter erfdeel
van den corlog zou ons nu toch 266 vroeg en 200 onver-
wachts de scheiding brengen

Vaartwel beminde Vrouw, ik zal u wederzien en uw
hart zal zich verheugen. (F. Joan. X VI, 20 en gij miin
beide Zonen. zijt uwen Vader indachtig in uwe gebeden
en eert uwe Moeder alle dagen van haar leven.

Wij bidden L1. o Heer. ontslaat de ziel van uwen
dienaar van elken band der zonden. opdat hij glorierijk
verrijze en met uwe uitverkorenen verblijd weze.

Z.oet Hart van Maria, wees onze zaligheid. 300d. afl.
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Heilige Jozef, patroon der goede dood,

«In U stel ik mijn betrouwen ».
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