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Overleden op 09-09-1987 te | zegem
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Leven is leren sterven,
De dood is: esuwig leven.

BIDDEN WIiJ VOOR

De Heer André DE BACKER

echtgenoot van Mevrouw Noélla DE BEUF

geboren te Emelgem op 8 juni 1922 en godvruchiig
overleden in de Sint-Jozefskliniek te Izegem, op
woensdag 9 september 1987,

gesterkt door de Ziekenzalving.

Zoals hij heeft geloofd
z0 heeft hij geleefd.

Geloven dat God

aan het begin en het einde van het leven staat,
heeft hij in stilte en plichtsvervulling

altijd gepoogd Hem na te volgen.

André was goed...
- voor zijn vrouw, kinderen en kieinkinderen,
- voor familie, werkmakkers, vrienden en geburen,
- en was gelukkig dat ook zij
voor hem en de anderen goed waren.

André was trouw...
- in het echtelijke leven,
- in het nemen van zijn gezinstaak,
- in de opgedragen arbeid toen hij gezond was,
- in gedragen beproeving toen hij ziek was,
- en was gelukkig die trouw
te mogen ervaren bij de zijnen.

André was bescheiden...

- in woord en waderwoord,

- in omgang en aanpak,

- in gezin an gezelschap,

- kon luisteren en zwijgen,

- kon wachten en achien

- kon geven en vergeven,

- kon aanvaarden en adrden,

- kon verdragen en behagen

- en was gefukkig de zijnen
discreet door het leven te zien gaan.

André was gelukkig...
- om het geluk van zijn kinderen en kieinkinderen,
- om zijn geloof in God en de Kerk,
- om elke goedheid en genegenheid
die hij zo vaak heefi mogen ervaren.

André Is nu eeuwig gelukkig...
- omdat hij geloofde
- en leefde naar zijn geloof.

O.L. Vrouw ter Ruste b.v.o.

MNoglla DE BEUF, Zijn echigenote,

Carlos en Maria DE BACKER-VANDAELE, lize en Manu,

Dirk DE BACKER,

Luc en Martine DEBCEUF-DE BACKER, Nathalie en Lindsay
zijn kinderen en kielnkinderen,

danken U om de blijken van deelneming.

Druk Jan Bogaart Begrafanizsan Taxt Wilfrlad, Izegem



