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Geboren op 25-12-1908 te Liedekerke
Overleden op 17-01-1992 te Denderleeuw
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Wie goed doet laat een spoor na
«dank u»

.I.

AANDENKEN AAN
DE HEER

Hendrik DE BACKER

echtgenoot van
Mevrouw Simonne SONCK

Geowezen Beoheerder Firma De Backer

Geboren te Liedekerke op 25
december 1908 en plots overleden

te Denderleeuw op 17 januari 1992,

De families
De Backer, Sonck, Costens
en De Klerck
danken U voor uw deelneming
in hun rouw.

Dierbare echtgenoot, aards geluk is
zo broos; laten wij de Heer danken
voor de jaren die wij samen mochten
genieten.

Wij hebben elkaar gelukkig gemaakt
en dat zal de mooiste herinnering
zijn.

Alles is nog alsof je hier bent, huis,
tuin onzichtbaar volgeschreven met

uw aanwezigheid, uw stappen en lief-
devolle gebaren.

Mij zo plots en stilletjes verlaten, valt
mi] zo onnoemelijk zwaar,
Onvergelijkbaar diep blijft gij leven
in mijn gesloten hart.

Zijn familie en wvrienden zullen het
altijd als een eer en een voorrecht
beschouwen hem te hebben gekend.
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