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Moge Gods Geest de zie! genadig wezen van
MEJUFFER

Leona CAMERLYNCK

dochter van wijlen de heer Gustasf
en mevrouw Romanie PIL

geboren te Diksmwuide op 26 oktober 1856
&n godvruchligp overleden t® Roeselare In
de H. Hartkliniek op 9 juni 1974,

gesterkt door het heilig sakrameant.

Uit de drukke aktiviteit van haar beroep had 2e
rich teruggetrokken op walverdienda rust. Zea was
altijd onder de mensen geweest an ze hield er nog
altijd san een gesprekje te voaren en de eenzaam:
heid te breken in een bezoek aan dé naaste fami-
lie in hat gaebuurte,

Vrij onverwacht is ze uit ons midden weggehaald,
maar ze was bereid, want haar geloof rat haar diep
in het hart en haar toekomstverwachtingen reikien
tot in het hiernamaals. De belofte van esuwig leven,
ons toegezegd door de Heer, was hear een troost
en een steun in ds pijnlijke ervaring ven een steeds
varder kwijnende gerondheid,

Leven is weven, sterven aan God zijn stuk afgeven,
regt een oud Visams spreekwoord. Een poed af-
rkt stuk Inderdaad, kan deze betreu oyers
edene aan God voorleggen. Tot in het Kleine, alle-
is r= trouw pgeweest, groot zal haar joon

in hame! zijn.

Regeimatlg zien wij vertrouwde mensen wegvallen,
ons meer of minder nablj; eens komt ook onze
beurt ; alk sterfgeval is eem herinnering dat wij

beknmmerd moeten zijn met de dingen waar het op
sankomt, én steeds herhaalde uitnodiging om de
weq te bewandelen die voert naar de vereniging
met Cod. de weg ten eeuwigen leven.

Dit iz esn sfscheid van een onzer disrbaren, maar
een afscheid in hoop, want elke band van llefde
of vriendachap wordt weer aangeknoopt. maar dan
voor goed. wanneer wij allen feestelijk verenigg
tullen zijn In het huis van de Vader,

De heer an Me&vrouw
Odiel KNMOCKAERT - CAMERLINCK,
haar ruster en schoonbroer ;

De heer en mevrouw

Antoine KNOCKAERT - DEVER en kinderen

Robrecht en Katrien,

Do heer Christiaan KNOCKAERT,

De heer an mevrouw Marcel ALLARY - KNOCKAERT,
haar naven aen nichten ;

D& heer en mevrouw

Roger DECEUNINCK - MILETICS en kinderen

Istvan en Damien.

De families CAMERLYMCK - PIL

danken v voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begrafenisonderneming Cornelis-Salembier
Druk G. Dzamyter, Dikemuide



