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Dankbare herinnering aan

De Heer

Pascal CAMI

Echtgenoot van Mevrouw
Chantal WILLEMS

Geboren te Tongeren op 24 december 1966
en overleden te Aalst op 7 maart 2003,

De families CAMI, VAN COTTHEM,
CARDON en WILLEMS

danken u voor uw woorden van troost
en uw blijken van deelneming.

Onverwachts en plots ben je van ons heenge-
gaan. Daar heeft piemand ooit bij stilgestaan.
Wat heeft men je aangedaan, je had nog
zoveel plannen te verwezenlijken. De toe-
komst lag voor ons open, stormen hebben we
doorstaan en niets of niemand heeft onze lief-
de voor elkaar kunnen verbreken, je was zo
uniek, je onderscheidde jezelf door je goed
zijn en laat dit nu net hetgene zijn wat je uit
het leven heeft weggerukt.

Het is verschrikkelijk, dit had je beslist niet
verdiend. En ja iedereen gaat dood, maar niet
zo, niet nu, dit is veel, veel te vroeg, we heb-
ben je nodig.

Daarom zijn we dan ook zo bedroefd en staan
we machteloos tegenover dit al te vroege
heengaan en nu, nu rest er ons enkel nog pijn
en verdriet.

Maar voor je mama, Chantal en gans je fami-
lie blijf je verder leven, over de grenzen heen,
in ons hart en in ons hele zijn.
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