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"Zijn gang was recht,
zijn spreken wijs en waar.
Zijn ploeg steeds blank,
zijn tarwe rein en zwaar.

't Is goed en veilig zoet te slapen gaan
als in Gods schuur geborgen ligt uw graan.

Slaap in uw lieve grond nu vredig zacht
Uw geest die houde boven ons de wacht."”

P. Meersseman.

Dankbaar om alles wat hij ons heeit gegeven,
bevelen wij in uw liefdevolle herinnering en
gebed., onze lieve vader aan

de heer

GUSTAAF ISIDOOR CARDON

weduwnaar van mevrouw
MARIA JOANNA DE BELEYR

geboren te Zele op 17 november 1899 en er
overleden op 6 juli 1983, gesterkt door het
sacrament van de zieken.

Lid van werschillende

godvruchtige genoolschappen.

Yader rust nu in wvrede. Zijn aardse taak is
afgewerkt, de harde strijd uvitgestreden, de
kruisweg wvan het lijden afgelegd. Alles is
volbracht.

Hij was een man om van te houden, met
zijn natuurlijke hartelijkheid, zijn dienstvaar-
digheid, zijn minzame omgang met familie-
leden en alle mensen.

Hij was een echte christen, een diepgelovig
man die eerlijk ﬁafnngd heeft te wvaren op
het kompas van het evangelie.

Drukkerij De Geest, Zele

Wij kunnen nu slechts God danken voor zijn
leven.

Dank, Heer, voor onze goede vader, om de
liefde die ons altijd heeft verbonden, om
het geluk in de kleine attenties van iedere
dag. Hij beminde elk van ons. Wij kwamen
naar hem toe om raad en troost. Wij danken
om het voorbeeld van zijn leven, om de
goedheid en de wvrede die hij brachi.

Dank omdat uw Hand hem thans geleid heeft
naar uw veilig huis.

Bevestig ons in het geloof, in da hoop en in
de liefde, schenk ons zijn sterkie en levens-
mosed en blijf ons leiden naar al het schone
en goede dat hij steeds voor ons heeft ge-
droomd.

Dank wvoor de goede 2zorgen thuis, dank
voor de toewijding van de dokter en wvoor
de varzarﬂing van de verpleegster van het
Wit-Gele Kruis.

Hij ruste in de vrede van de Heer.

Uw deelname was ons een troost,
uw gebed was hem een hulp.

Wij danken U van harte

de families CARDON, DE BELEYR,
DE BEULE en PERDAEN.
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