Petrus Jozef Cardon

Geboren op 06-02-1867 te Zele

Overleden op 06-12-1949 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

GEGROET, O KRUIS, MIIN ENIGE HOOP 1

T
‘BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUs JOZEF CARDON

weduwnaar van Mevrouw
MELANIA DE BEULE

geboren te Zele de 6 Februari 1367
en er godvruchtig overleden de 6 December 1949,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de H. Hartbond en wverschillige godvruchtige
genootschappen.

Vercerd met de Medaille Ie en 2e Klas wvan de
Mutualiteit " St-Jozefsgilde ,, te Zele.

Hij was een man van harden arbeid en uiterste
plichtsbetrachting, een man die zich zelf nooit rust
gunde tot O. L. Heer zelf ze hem kwam opleggen.
De landbouw was een taak waar hij zo fier op was,
en bekommerd om alles, leefde hij, tot het einde
van zijn leven mee met de wisseling van de seizoe-
nen, met weer en wind en de vruchten op het veld
en het werk op den hof. Zo lag zijn taak hem aan
het hart.

Zijn gezin heeft hij opgevoed volgens de hechte
beginselen, die wortel schoten in zijn christelijk ge-
loof. Zijn kinderen gaf hij alles wat hij hun geven
kon. Hij vond ze dan ook rond zijn ziekbed, kinde-
ren en kleinkinderen, dagen en nachten lang, want
de laatste maanden werd het lijden wvoor hem zo
zwaar. Hij heeft het christelijk gedragen, met een
blik op God, want hij wist hoe het God zelf was
die zei: ® Komt allen tot Mij, die belast en beladen
zijt en 1k zal u verkwikken ,. Zo mocht hij ook
ervaren wat intieme troost er bij God te vinden is.
Gezuiverd en gelouterd is hij voor God verschenen,
nu zijn Troost voor eeuwig.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank, gij
vooral mijn dochter en schoondochter, die nooit van
mijn ziekbed zijt geweken, maar met uw moeder-
lijke bezorgdheid en kinderlijke genegenheid de zon
hebt doen =chijnen in mijn donkere laatste levens-
dagen. Hebt dank, allemaal, en vergeet mij niet in
uw gebeden.

Open hem, o Heer, de deur des hemels, en maak
hem deelachtig aan de wvreugde der heiligen in de
ecuwige glorie. Amen.

De familien CARDON, DE BEULE, VAN ACKER
en EVERAERT,

danken U wvan harte voor de blijken van
deelneming en gebeden welke zij wvan
Uwentwege mochten ontvangen bij het af-
sterven van hun teergeliefden vader, schoon-
vader, grootvader, oom en kozijn.

Drukk. De Geest, Zele.




