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GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN,
T

BID VOOR DE ZIEL VAN

Philemon DE KERPEL

echigenoot van
Maria=Jdustina BONTINCK

geboren te Schellebelle den 11 Juni 1879 en aldaar
godvruchlig overleden den 9 October 1939,
" Versterkt door de H. Sacramenten.
B

Heer, wees uwe goedertierenheid en uwe berm-
hertigheid, die Gij ten allen tijde getoond hebt,
indachtig, Herinner U niet de misslagen mijner
jeugd, noch mijne onwetendheid ; wees mij ge-
dachtig volgens uwe bermbertigheid, o Heer, om
uwe goedheid.

Tot U, o Hear, heb ik mijn hart verheven : mijn
Ood, op U heb ik mijn betrouwen gesteld, laat niet
toe dat ik in beschaming valle, Ps. XXIV.

Steunende op den overvioed uwer bermhertig-
heid, zal {k uw Huis binnentreden, en vervuld met
uwe vrees zal ik UJ aanbidden, want een vermos-
zeld en verootmoedigd hart zult gij niet verstooten,
o Heer, Ps. 1 V.

Vaarwel beminde Echtgenoote, duurbare Kinde-
ren en Bloedverwanten, vaarwel ! Leeft steeds als
ware christenen en bemint elkander, Bidt voor mij
opdat God mij genadig weze !

GEBED.

Wij bidden U, o Heer, ontsla van alle viek der
zonde de ziel van uwen dienaar Philemon, opdat
hij hier gestorven, voor U leve, en wil afwasschen
door uwe goedertierene bermhertigheid, hetgeen
hij door menschelijke krankheid in zijn leven zoude
kunnen misdaan hebben. Door Christus onzen
Heer. Amen.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef hem de eeuwige rust.

Jezus, Maria, Jozef ! 7j.en7 quadr. afl.
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