Felix Carlier

Geboren op 24-09-1916 te Lochristi
Overleden op 15-10-1994 te Gent
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Nu rust zijn grote vaderhart in eeuwige vrede.
Nu zwijgen de zorgen en 't werk en 't verdriet.
En alles wat vader op aard heeft geleden,
werd helder en hemels, een zilveren lied.

.f.

Wij bidden en gedenken dankbaar Alles valt stil.

het dienstbare leven van Wie kan je nog strelen,
DE HEER nog zeggen, dat zij van je houdt.
Je bent zo eindeloos ver.

FEL'X CARLIER Je armen, je mooie handen,

echtgenoot van mevrouw Iréne Van Hijfte. je ogen, je liefde.

Geboren te Lochristi op 24 september 1916
en overleden te Gent op 15 oktober 1994,
Gesterkt door het ziekensakrament.

Je liefde is sterker dan de dood.
God is liefde.
Je bent zo eeuwig dichtbij.

Mijn dierbaren,

De Heer heeft mij tot Zich teruggeroepen;
dank voor alles. Gedenk mij samen met familie
en vrienden in uw gebed.

Zij trouwe echtgenote, zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, danken voor uw medeleven.
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