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De Heer redt het leven van wie Hem dient.
-r {psalm 34)

Wil in uw gebed het aandenken bewaren

van de Heer

Alfred Francies CASAERT

wedluwnaar van Mevrouw
LOUISE VAN DAMME

geboren te Kalken op 26 februari 1890 en
overleden te Zele op 27 augustus 1979.

Gasterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
Lid van de bond der gepensioneerden.
Oud-Strijder 1914-1918,0orlogsinvali=d, Yuurkruizer
Ridder in de Kroonaordz met zwaarden.
Ridder in de Crde van Leopold || en vele andare.

Hoelang het leven op aarde ook duren mag.
toch zijn de jaren er van geteld en komt er een
dag die de laatsteis. Yoor wie in geloof en lief-
de met God geleefd heeft wordt die dag echter
de eerste van een eeuwigdurend voortieven
in Gods Heerlijkheid.

Alfred heeft het wel en wee hier als een
goed kristen mens doorleefd met de oprechte
bedoeling te handelen naar Gods heilige wil en
wel te doen voorzijngezin & zijn medemensen.

Kruis en beproeving hebben zijn persoon-
lijkheid getekend. Vier jaar frontleven tijdens

de eerste wereldoorlog, in koude, vochtigheid

en ontbering hadden zijn gezondheid onder-
mijnd. Zijn krachtig gestel kwam dit alles te
boven, hij kon het zware landbouwwerk weer
moedig aanpakken. Maar het voortijdig afster-
ven van zijn geliefde echtgenote bracht zeer
zware beproeving over zijn jong gezin. Met
volledige overgave heaft hij voor zijn kinderan
gewerkt en hun opvoeding tot een goed einde
gebracht. 1

Terecht mocht hij reeds hier op aarde een
begin smaken van het welverdiende loon voor
zoveel toewijding; hij kende een schone oude
dag zonder enige kommer ; tweeéndertig jaar
leefde hij gelukkig bij zijn kinderen waar hij
met de meest liefdevolle zorgen gekoesterd
werd, Zijn overlijden na een kortstondige
ziekte is de overgang naar de immerdurende
vreugde van het hemels leven.

Allerheiligste Maagd en Moeder van Ged,
Maria. bid voor onze dierbare.

De families CASAERT, VAN DAMME,
FIERS en BRACKE,

danken U voor Uw gebeden en voor
Uw kristelijke deelneming in hun rouw.
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