Rita Casaert

Geboren op 19-01-1949 te Wetteren
Overleden op 25-08-1994 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Ga noolt heen zonder te groeten, ga nooit heen zonder sen zoen.
Wie het noodiot zal ontmoeten kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit heen zonder te praten want dat doet een hart z0'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten kan er 's avonds niet meer zijn.
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Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

RITA CASAERT
echigenote van de heer Guy Onselaere
geboren te Wetteran op 19 januari 1949 en na een smartelijk
ongeval overleden in het UZ te Gent op 25 augustus 1994, in
extremis gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Rita was lid van K.AV., Bond Kerk en Wereld, Kleine Zielen en
kookmoeder bij de Chiro.

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder, nooit
pebeurt er een wonder...

Hier zijn we dan allen samengekomen om afscheid te nemen
van een heel bijzondere vrouw. Rita stond altijd paraat voor
andere mensen. Niets was haar te veel. Zelfs haar eigen werk liet
Ze staan om andere mensen te helpen. Haar huisje stond voor
iedereen open, en iedereen was er steeds welkom. Rita liep
altijd met een glimlach op haar gelaat. Overal waar ze kwam zag
iedereen haar graag komen. Veertien jaar lang zefte 2¢ zich
samen met haar echtgenoot met hart en ziel in voor de Chiro.
Haar jaarlijkse vakantie was het chirokamp.

Ze was 70 een fantastische vrouw en moeder en plots wordt ze
Zomaar uit ons leven gerukt. Alleen met zijn verdriet schresf
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haar jongste zoontje Andy volgende woorden: "Mama ik mis je,
ik mis je elke dag keer op keer. ledereen mist je, gelijk wie.
Waarom jij, moeke waarom 7 We moeten het doen zonder jou.
We hebben het heel erg moeilijk. ledereen heeft tranen. We
missen U heel, heel erg. Je was zo voorzichtig. Je was voor
iedereen één uit de duizend".

Zg had nog zoveel plannen. Haar 25ste huwelijksverjaardag
was zo dichtbij. Ze wist dat wij een verrassing voor haar hadden
en daar was ze 2o nieuwsgierig naar. Het heeft niet mogen zijn.
Voor Guy en haar kinderen stond ze altijd kiaar. 7e was echteen
wonderbare vrouw. Waarom toch... Waarom moest jou dit toch
overkomen? En toch zal niets verloren gaan van wat voor jou
schoon en edel was, wat jouw handen aanraakien, jouw ogen
streelden, jouw hart mocht voelen.

Eris éen God, in wie jij ook geloofde, die treurenden troost, die
moedelozen vervult met levensdurf en die doden leven geeft. En
deze God laat jou en ons niet los om verder die wereld it te
bouwen waar jij, Rita, goed mocht zijn en waar wij verder zullen
leven. Het wordt nooit meer zoals vroeger zonder jou, een leven
gelouterd door de pijn en jouw verlies.

Liefste man, zorg goed voor onze kinderen, Lieve Mario, Gino
en Andy, draag zorg voor elkaar en voor vader,

Rita, er bestaan geen woorden om u te bedanken voor alles wat
je gedaan hebt, voor uw man en kinderen, uw familie, vrienden
enalle andere mensen. Rita, we zullen je missen, maar vergeten
doen we nooit.

De familie dankt U voor uw gebed en medeleven,

Begr Dhoogihe-Die Mey, Kalken - Tal 09367 56.36
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