Kathleen Casteels

Geboren op 16-04-1977 te Leuven
Overleden op 06-05-1995 te Viane
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Vandaag dragen wij ons Kathleen
naar haar laatste rustplaats.

Zij was onze eerstgeborens,
ons zorgenkind.,

Ons moeke schonk haar het
levenslicht te Leuven op 16 april 1977.

Zij werd liefdevol opgevangen

in het M.P.I, Sint - Vincentius te Viane,
daar is ze op 6 mel 1995 overleden
emringd door haar ouders,

Paul en Greta CASTEELS - VAN KELST
en door haar broers Jeroen en Marijn.

Wij waarderen je aanwezigheid,
Je gebed en medevoelen.
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Kathleen was een kind zoals

ieder ander,

Maar tech was zij bizonder.

Zij leefde in een wersld voor

ons allen onbekend.

Een wereld vol innerlijke kracht,
maar uiterlike eenzaarmheid.

ZIj was uniek in haar eigen bestaan.

Haar leven bevond zich in een
onbereikbare kamer van een
ongekend verhaal.

Haar zZieltje zweeft nu boven
ons op weg naar het doel dat
zij hier niet verwezenliken kon.

Zo zullen vele mensen haar herinneren
gisteren, vandaag, morgen
en elke dag die langzaam
gisteren wordt,

( Ben Nowé )
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