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Moge jouw rust
en eenvoud
altijd een voorbeeld

voor ons blijven.

Eervol aandenken aan

John TAYLOR
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Dat was het leven.

Dankbaar voor alles wat ik kreeg als kind.

Mijn ouders, grootouders en familie leerden mij

vooral dat het geluk ligt in eenvoudige, kleine dingen.
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Dankbaar voor alles wat ik mocht doen

vooral voor de mensen en voor onze EEITIEEITI:E.

Ik deed het graag, met "hart en ziel".

Gedragen door die blijde boodschap van Jezus,
dat elke mens telt, zeker de zwakkere.

Met spijt als ik hierbij sommigen pijn heb gedaan.

De jongste jaren van ziekte en vertwijfeling,
dankzij velen werden het rijke jaren van
vriendschap, warmte en bezinning.

Ik heb er deugd aan gehad.

Gwen en Kenneth, het gaat u goed.

Gebruik uw talenten.

Maak iets moois van uw leven.

Leef niet voor uzelf alleen.

Laat anderen delen in de vruchten van uw werk.
Mag ik een beetje verder leven in u?

Beste familie en vrienden,
Dank voor alles. Het gaat u goed.
We shall meet again!

Tot later,
John






