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Bidden wij voor de ziel van
Luc DE CORTE

Geboren te Wetteren op 14 januari 1952
en ar in het Emmanuel Ziekenhuis overleden
op 2 december 1995,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Jeugd vol beloften,

Leven bol van kansen

Deels, soms nooit voltooid,
Verschralend in de tijd

Pijnlijk groeien in turbulente jaren
Waarin je ouders zorgzaam waakten
Die ze als een stil verdriet

Steeds helpend en begrijpend

Met en voor U hielpen klaren

Tot ooit 't veriossend licht zou dagen.

Je had toch zoveel gaven

Als atleet een kampioen

In werk en overal een graag geziene man
Die alles kon en deed

Een gouden hart

Ook thuis de meest geliefde gast

Met een kwinkslag en een lach

En een hart te groot

Om het alleen te mogen houden.
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Maar wie begrijpt het stil verdriet
Van ik wil wel

Maar ik kan het niet

Mijn zoons ik had U lief

En wou U alles spelend leren
Onthoud de mooie dagen
Luister naar mijn hart

En zie niet om...

Och laat mij van U altijd dromen.

Er zijn te weinig woorden

Om na uw dood de stilte te vertalen
Mu rest alleen de leegte

Die ooit je warmte omsloot

Soms zijn er zoveel vragen

Waarop men nooit het antwoord weet
Onthou in eeuwigheid dat ene

Wij moeten niets vergeven

Want allen hadden wij U lief.

JP.D.C,

De families De Corte en Clinckspoor-Van Lasken,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. Van Bever, Welleran, 3692008 Druk Verbasre









