Joseph Castelein

Geboren op 11-09-1905 te Jabbeke
Overleden op 30-03-1991 te Brugge
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Als dankbare herinnering aan

DE HEER
JOSEPH CASTELEIN

echtgenoot van Mevrouw Maria Blontrock

Geboren te Jabbeke op 11 september 1903,
overleden te Brugge in het A.Z. St.-Jan
op 30 maart 1991,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Pasen !

Jezus is niet meer in het graf :

Hij leeft ! Alleluia !

Wij zongen cok weer alleluia

toen Joseph de dood inging;

maar omwille van dat eerste Pasen
geloven wij dat vader niet in het graf blijft.
Hij schreef een lang verhaal

- bijna 85 jaar -

het grootste hoofdstuk en het mooiste
schreef hij samen met zijn vrouw.
Maar dat is een kleine troost :

"'t nu pedaan 1"

en toch ook weer niet

want we zijn rijk aan herinneringen :

WWW. INAEKEN. DE

we durven zeggen : aan een beste man en
vader, niet aflatend zoekend en vragend
naar zijn recht en gelijk,

maar ook iedereens vriend

omdat hij zelf niet zonder de mensen kon
- zijn leven had hem zo gekneed -

De dood is onbegrijpelijk :

de mens met wie wij het leven deelden,
de man die ons vader was,

de mens die onze vriend was,

is nu, zo maar,

uit het zicht verdwenen

maar omwille van die liefde

en omwille van die vriendschap

kan de dood het einde niet zijn.

H. Jozef, bid voor ons.

Maria Blontrock,

Raf en Marie-Louise De Brabander-Castelein
kinderen en kleinkinderen,

Georges en Iréne Marchand - Castelein,
kinderen en kleinkind,

de families Castelein, Blontrock,
Deschepper, Loose,

danken U voor de blijken van
medeleven en gebed.
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