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Hi] was dankbasr wvoor het leven,
voor Ziln gezin

voor de goedheid van de mensen.
Hij wertrouwde op God en hoopte
ar blijvend geluk na d= dood.

Dankbaar aandenken aan
de Heer

Albéric CASTELEYN

geboren te St.-Andries-Brugge op 26 april 1901
en godvruchtig overleden te leper op 1 maart 1985
gesterkt door de sacramenten der zieken

Miln vadertje,

hij was echtvaardig.

Hij had

gen zwaren laat op zich geladen,

ean eerlijk man te zijn in woord en daad.
Dat is hot schone,

dwaze kwaad waar,

na ons Heer Jezus Christus,

de sterkste man aan ondergaat,
Mamix Gijsen

Zijn kinderen, kleinkinderan
en gans de familie

danken voor uw deelneming en gebed

Rouwdienst Mevr. H. Dejaeghere, leper
druk. e. depuydi, frenchisan 23, Ileper
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God, wveel mensen hebt Gi]
op mijin levensweq gebracht -

familieleden en vrienden

bekenden en onbekende mensen,
zovelen dat ik niet noemen kan,

Doch slechts é&én vader,
hebt GIj mii gzgeven,

Vreugdevol waren zijn dagen
wiaarop hij rustig en onbezorgd

door het leven ging.

Pijmlijk weren zijn dagen
waarop angst en zorgen
gijn hart wvervulden.

Vale dromen werden gruis,

en toch was hij gelukkig.

Vredevol waren zijn oude dagen,

vreugde en pijn

glles waarhean hij door moest —

het bracht hem tot die vrede

die God alleen hem geven kon.

Dank U, God,
om zoveel mooie dagen.

Al was het pijn of vreugd,

in Uw hart wist hij zich geborgen.

Bewaar hem nu in Uw liefde.

Laat hem samen met moeder leven,

dicht bij U.

Laat ze echt zijn en geen droom
zodat ik hen eens Kkan weerZien

dankbaar om Uw mociste

droom.

verdar

leven
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