Julien Eugeen Casteleyn

Geboren op 08-02-1902 te Roeselare
Overleden op 13-12-1982 te Roeselare
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

TOT VRODM AANDENKEMN AAN

De Heasr JULIEN CASTELEYN

echtgenoot van Mevrouw
MARTHA DEWAEGEMAEKER

geboren te Roeselare op 8 februari 1902
en in de Heer onislapen

op maandag 13 decomber 1952,
geslerkt door de H. Sakramenten.

Goede Vader,

glk afscheid doet ons pijn

en hos groter onze menselijke lefde is

hoz smartelijker wij dere pijn aanvoslen.
Toch, zo bidden wij, zal onre liefide

ohZe prooistc troost zijn.

Aanhpor ons gebed voor uw diensar Tulien.

Wij geloven dat hij, die in U geloofds
en op uw vaderlijke goedheid vertrowwde,
bij U de ware thuis van verkwikking,
licht, vrede en vrepsgde zal vinden.

In deze Advenistijd voor Kersimis
bereiden wij ons voor op Zijn Komst.
Eens komt het uur van de onlmociing
mel de Heer van alle leven.

Dan komen wij terug thuis in het Vaderhuis,

Julien houwde mee aan aardse woningen
en kerken bezorgde hij een dakbedekking.
Mensen wonen in huoizen toegedekt

tegen regen, koude en wind.

Guans zijn arbeid in dit aardse leven

was getekend door het harde werk

om mensen onder dale e brengen

en zijn eigen pezin 'n goede toekomst

te verzekeren in moeilijke tijden

Hidden wij opdal onze dierbare overledene
iy meyge beloond worden wvoor

alle opbouwwerk in zijn aardse leven

en moge voor altijd nu gelukkig zijn.
Geliefde schigenole,

dank voor alle vreugde en leed,

die we samen deelden.

Dank voor alle gosde zorgen tijdens mijn lange
ziekle.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,

dank voor ww genegenheid en beroeken.
BlIjf voor moeder worgen,

Beste familie, veienden en buren,

dank voor uw vriendschap en gebeden.

De families CASTEFLEYM - VERBEKE
en DEWAEGEMAEKER - DENUDT.

Uw aanwerigheid en gebed iz de beste troost
voor de [amilie, waarvoor zij U dank zeet.

Uitvaartverrorging : Freddy Commeyne,
Woestlaan 202, 8800 Hoeselare - tel. 051720 43 63,
drule vanhuvse roeselave


http://www.indeken.be/

