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AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Yvonne CAUDRON

weduwe van de Heer Frans OSSELAER

geboren te Viierzele op 10 mei 1927
en godvruchlig overleden in het A.S.Z. te Aalst
op 9 januari 2004,
Begeleid mel hel gebad van de H. Kerk.
Medestichtster van BYBA Osselaer Trans.

Ons moeder was een 7eer bijzondere vrouw,

Van 's morgens vroeg was ze in de weer om in de
Oordegemstraal er voor ong een kraaknel warm
nastvulr te maken waar iedaerean zich er “thuis"
voelde, De livng werd steeds opgevrolijkt door
haar lievelingsbloemen.

Aan creativiteit ontbrak het haar zeker niet, Vele
van haar handwerken prijken in onze woonka-
mers. Qok op de tentoonstelling van ziekenzorg
lagen haar creaties te pronken.

Haar sociaal leven was voor haar zeer belang-
ri. Ze had een grote vriendenkring die gere
geld op de koffie kwam. Na de middag haalde
Zze haar auto van stal en zetle ze zich in ten
voordele van verschillende verenigingen. Voor
donker was ze terug thuls, want iedere avond

kwamen de buren er gezellig een babbeltje slaan.

Ock als de chauffeurs naar de hof kwamen liepan
ze even bip moeder Yvonne binnen. Ock zi) wer-
den er met open armen antvangen.

Familie was voor haar zeer belangrijk, We hebben
ar samen een mooie gezellige tijd gekend, Als de
dokters haar ziek verklaarden vocht zij dapper
verder voor haar gezin en gaf de moed niet op.

De kersthjd bracht ze samen door met ons en
genoot ervar, Nieuwjaar moast het hoogtepunt
worden: de kinderen, kleinkinderen en drie ach-
terkleinkinderen “die ze n haar hart droeg en
waar ze zo fier op was”™ werden uitgenodigd om
ar sarmen te vieren zoals we gewoon waren. Maar
net heell niet mogen ziin, Op 30 december kwam
7e heel tevreden naar huis; Getekend door pin
moesten we haar de laatste dag van het jaar terug
naar het ziekenhuis brengen.

We koesterden allen dezelfde wens om haar
terug in haar huis te kunnen verzorgen. Maar
nel lol besliste hier anders owver, Zonder
afscheid 1e kunnen nemen, leggen we nu ons
moeders hart in de handen van de Heer, waar
Ze nu samen met ons vader gelukkig zal zijn.
Ik hoop dat we al haar dromen kunnen waarma-
kar an een hachte famike blijven zoals zij het ons
learde,

Bedankt voor alles wat je voor elk van ons bete-
kendea. Je biifft verder leven in onze harten,

Ingrid



Bedankt aan allen die ons moeder een warm
hart toe droegen in deze donkere dagen, in
het bijzonder aan Louisken die steeds voor
haar klaar stond.

Marc en Bérénice OSSELAER - HAELTERMAN,
kinderen en kleinkinderen,

André en Gaby(t) OSSELAER - BEECKMAN
en vriendin Nicole, kinderen en kleinkind,

Rudy en Marleen MEULEMAN - OSSELAER
en kinderen,

Anne-Marie OSSELAER en vriend Pieter

en kinderen,

Wim en Ingrid OSSELAER - VERMEULEN

en kinderen,

De families CAUDRON, OSSELAER,
DE BROUWER en LEUS.

Namis: zaterdag 31 januari 2004 om 18 uur.

Bagraf. en crem. Van Dorpe - Pluym, Sint-Lievens-Houtem




