Aimé Meganck

Geboren op 25-08-1931 te Overmere
Overleden op 08-07-1994 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Hij sprak zijn zachte woorden
en droeg altijd een lach

in zijn tevreden ogen,
waarvoor wij danken mogen,
ook deze droeve dag.

In de Vrede van de Heer rust nu

AIME MEGANCK
bakker op rust

echtgenoot van mevrouw Germaine Eeckhout

geboren te Overmere op 25 augustus 1931
en er godvruchtig overleden in familiekring
op 8 juli 1994,
gesterkt door het Sakrament der Zieken in extremis.

Lid van Ziekenzorg, Kerk en Wereld
en Bakkersbond Zele.

Papa, 't is voorbij.

Je kan rusten, nu je terug samen bent met je
kinderen en kleinkindje.

Je leven was welgevuld, met veel liefde, maar
ook veel tegenspoed.

Het stond steeds in het teken van 'geven': mama
die je met gans je hart verzorgde en liefhad,
bijna 39 jaar lang.

En een dochter, die je zomaar opnam...

De laatste twee jaar waren niet gemakkelijk
voor jou: je ziekte, en hetgeen waar je nog het
meest naar uitkeek, je kleindochtertje te verlie-
zen.

En toch, door alles heen bleef jij toch steeds de
optimist en grootste steun, voor ons allemaal.

"Maatje", zoals je zelf zo dikwijls zei, bedankt
voor alles !

Linda.

De familie Meganck, Eeckhout, Van De Wiele
en Hendrickx dankt voor uw gebed en meele-
ven.
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