Marleen Meganck

Geboren op 04-05-1955 te Gent

Overleden op 10-12-2007 te Munkzwam
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Door het goddelijke aangeraakr,
kon Marleen niet anders dan het door te geven.

Liefdevolle herinnering aan

Marleen Meganck

Een ware ‘"Moeder’ voor velen.
Geliefde van Karel Houdmont.
Mama van Greet, Mieke, Eef en Pieter.
Mama Leen voor Tomas en Wobbe,

Geboren te Gent op 4 mei 1955.
Op 10 december 2007 thuis, omringd door haar
geliefden, weergekeerd in de schoot
van onze Almoeder.

Op Maria-Lichtmis planten we haar gedenkboom
op ons land te Dikkele waarna de namis
opgedragen wordt in het kerkje van Dikkele.

Rouwadres: Gaverbosdreef 2, 9630 Munkzwalm
Tel. 055 49 58 55 of ourobouros@skynet be

Huil niet aan mijn graf
daar ben ik niet.

Ik slaap niet.

Ik ben

duizend winden die waaien.
Ik ben

de diamanten schittering op de sneeuw,
Ik ben
het zonlicht op rijp graan.

Ik ben

de zachte regen in de herfst.

Als je wakker wordt
in de stilte van de ochtend
ben ik de zwerm vogels
die in een vlaag opstijgen.

Ik ben de zachte ster
die ‘s avonds aan de hemel schijnt.

Huil niet aan mijn graf
daar ben ik niet.


http://www.indeken.be/

Wij willen ervoor zorgen dat Marleen's dromen
verder verwezenlijkt worden. Wie daarbij wil
helpen op gelijk welke manier, die zijn we erg
dankbaar.

Op die manier kunnen we het symbool van de
Ourobouros verwerkelijken.

De slang - archetypisch symbool van het leven -
heeft haar eigen staart in de mond, waardoor
ieder einde weer een nieuw begin is.

In de natuur bestaat de dood niet als een eind-
punt maar als de kiem van nieuw leven,

Jaren geleden, lang voor er sprake was van ons
biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijfje, heb-
ben Marleen en ikzelf deze figuur ontworpen
om onze diepste zielekern tot uitdrukking te
brengen.
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