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Samen jong, samen oud
samen veel vreugde

en samen ook veel pijn.
Maar alles was goed.
Dank, Heer, om alles.

In liefde en dankbaarheid gedenken wij
de Heer
THEOPHIEL MEGANCK

echtgenoot van Mevrouw

Germaine Yan de Wiele
geboren te Overmere op 31 maart 1906 en god-
vruchtig overleden te Gent op 24 maart 1986,
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en

de Pauselijke Zegen.
Oud - Strijder 1940 - 1945,
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Wat kunnen wij zeggen nu wij afscheid van je
nemen! Dat je een echte, een beste vader was
klinkt zo alledaags, en toch. . .

Meer dan vijftig jaar deelde je lief en leed, ar-
moede en rijkdom, ziekte en gezondheid met
~ mamaatje " zoals je zei... Met hoeveel inzet
plukte je dagelijks de vruchten van de natuur,
van het land, om je gezin te onderhouden !

Met hoeveel liefde, vreugde en fierheid zag je je
kleinkinderen opgroeien ?

Familie, buren en vrienden wisten dat ze op
jou altijd een bercep konden doen wanneer ze
hulp nedig hadden. Ze kenden je eerlijkheid, ze
wisten dat je hun vertrouwen waard was. Als
het moest met ernst, maar dikwijls met een ont-
wapenende glimlach wist je ervoor te zorgen
dat iedereen zich goed bij je voelde. Hoe dik-
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wijls verraste je ons met een humoristische op-
merking, waarachter zoveel onvermoede wijsheid
schuil ging? Ondanks de pijn van de ziekte die je
uiteindelijk trof, behield je het vertrouwen, de
moed. Je was altijd sterk geweest, zei je. ..

Vanwaar zoveel bereidheid, vertrouwen, inzet!
Waaruit putte je zoveel geloof, zoveel hoop, zo-
veel liefde! Was het uit je dagelijks gebed, dac
je volhield tot op je sterfbed toe!?

Kwam je vertrouwen in de mensen en in jezelf
uit je geloof, uit je vertrouwen in God, waarvan
ie wist dat Hij noocit teleurstelt ? Wij weten dat
ie geloof niet tevergeefs is geweest, dat God je
nu ten volle laat delen in Zijn grootheid en goed-
heid. Indien wij je danken om zovele jaren, is
het misschien vooral om het voorbeeld datje
YOOr ons was. . .

God, geefl ons iets van het geloof, de hoop en
de liefde die Theophiel eigen waren. Geef ons
iets van zijn vertrouwen, en laat ons daarin
troost vinden bij de pijn van dit afscheid,

De families Meganck, Van de Wiele, Thiré en
Duquet danken U voor de blijken van genegen-
heid en deelneming in rouw en gebed,

druk erik d'hooge
Rouwleiding Tackaert Kouter 48, 9140 Zele



