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Wij zijn als zockers op de aarde

naar wat geluk en zaligheid,

maar 't beste dat een mens vergaarde

is goedheid, die het hart bewaarde

en ons bij God 't geluk bereidt. (L.V.)

T
VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

Leonia Stephania DE KEVER
weduwe van de Heer
Jan MEEUS

Geboren 1¢ Temse op 3 juli 1907
en aldaar overleden op 19 okwber 1974,

Gesterkt door het H. Oliesel.

Wanneer iemand die ons zo bekend is, plots vit
ons midden wordt weggenomen, om de eeuwigheid
in te gaan, dan zullen wij in deze week naar
Allerziclen toe, dieper dan anders nadenken over
tle broosheid en de vergankelijkheid van het aardse
leven. In deze dagen kunnen we dan ook misschien
gemakkelijker dan anders bidden tot God, onze
Vader : " Heer, wij vertrouwen ons aan U toe en
vragen met de hoop van kristene mensen : geef uw
toekomst en uw heerlijkheid aan deze dierbare
overledene. ”

Wij danken U ook, Heer, voor deze mens, die
ons zo nabij was en dic s heengegaan uit onze

wereld en nu leeflt bij U, waar geen ziekte of dood,
geen rouw en geen tranen meer zijn. Alle zorg en
alle leed is voor haar voorbij. Wij danken U voor
alle genegenhcid en wnendschap, die van haar is
uitgegaan en wij bidden 1] dat niets van dit men-
senleven verloren zou gaan, dat al het schone in
haar leven ten goede zou komen zan deze wereld,
en dat zij moge voortleven in het hart en de ge-
dachten van haar familieleden en bekenden.

" Goede Vader, die clke mens rovpt tot de hei-
ligheid en het ceuwig geluk by U, wiy vragen U
voor deze dierbare overledene dat Gij haar moogt
opnemen in uw eeuwigdurende blijdschap, omwille
van haar vele verdiensten. Amen.”

.I.

Uw bhjken van deelneming schonken ons veel roost
en Uw gebed was een kostbare hulp voor onze
geliefde overledene.

Daarvoor danken U van harte

De families DE KEVER, MEEUS,
VAN ROYEN en VAN HAELST.

Prukk. «Delta» - Begr. Fr. Gyselinck



