Emiel Oscar Haeghens

Geboren op 04-02-1886 te Kalken
Overleden op 06-08-1971 te Overmere
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2 Zalig de zachtmoedigen. want 2ij zuollen het

land Lezitten.»
1‘.

Met de uil.nm_liging tol een gf.[n-rl. weze dit

'n dankbaar gedenken aan 't leven & sterven
van de Heer

EMIEL, OSCAR HAEGHENS

gehoren te Kalken, op A februari 1886 en gu-!
vruchtig overleden te Overmere, op 6 augustus
19071, Gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken, Oud striider 1914 1018

Lid v'd hond der kristelijke gepensioneerden

Fen verdraagzaam en zachtmoedig man is
Emiel altijd geweest. Vele jaren woonde hij
gulukklg samen met zijn zusters, Hij ontzag het
harde werk niet. want hij kon werken en vond
er Zijn lm]mg‘en in, Toen hi-l alleen viel. woog
de eenzaamheid wel hard. maar met moed ging
hij toen verder door 't leven. Hij beschikte ge-
lukkig overeen sterke gr.z.nm-lhr_-i:i en een krach-
tig gegtel zoclat hij tot op hoge ouderdom zichzelf
ﬂ“t‘.'t’.ﬂ IE{I['I bf_‘hﬁlpﬂn.

Toch was hij g{'lukhig zijn levensavond in 't
rusthuis te mogen doorbrengen, waar hij goede
zorgen onlving en wvoor iedereen a]gauw ecn

aangename medegeze] werd. Na een kortston-

dige ziekte is hij ustig in de Heer nntsiapen.
Goddelijke Vader, wii bidden U : neem uw

dienaar s[m«dig op In uw eeuwige vreugde.
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De [amilies Haeghens

en Bultinck,
danken U zeer hartelijk voor de
troostvolle bll]l:en van deelne-

ming &n gchtde n.
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