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Rijke ervaring is de k:oon der bejaarden,
maar hun roem is de vrees des Heren.

T Bid God voor de ziel
van Julfrouw

Marie Valentina Hﬂeghens

geboren te Kalken, de 10 maart 1882 en

godvruchtig overleden te Overmere, de
11 mei 1962.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

God zal de mens loon naar werken ge-
ven en Hij zal elkeen volgen zijn kandel
en wandel| vergelden.

Wat is het leven gans anders wanneer
men het bekijkt in het licht van de dood.

De dood der rechtvaard genis het einda
van  un pijnen, de voltrekking van hun
zegepraal en de ingang tot het eeuw'g
leven.

De dizrbare overledene was een goede
vrouw. Zij was dienstvaardig vecor elk en
zij deed niemand kwaad. Als goede ge-
buur werd zij door allen geacht en zij
was bij elk steeds welkom.

Zij hield zovan ce kinderen en de kinde-
ren hielden van haar. Zij was d.epgelovig
en het gebed-was voor haar een kracht
en een steun. - Van krachten uvitgeput
st erf zij in een gelukkige ouderdom in
de volheid van dagen,

Feminde broer, zovele jaren zijn wij
samen gelukkig geweest. Dank om uw
genegenhe d. " eminde familieleden, dank
om uw zorgen en uw hulp. Vergeet mij
niet in uw gebeden, en gij vooral, mijn
neef Achiel, gedenk mij in ux heilig
misoffer.

Onze Lieve Vrouw van zeven smarten,

bid voor haar.

Mijnheer Emiel Haeghens,

De kinde en Smekens,

De famtlie HAEGHENS en BULTINCE,
zeer getroffen door Uw blijken van
diep kristelijk medevoelen, bieden U
hisrvoor hun welgemeende dank.
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